
Boekfragment	  ‘Kiki,	  op	  zoek	  naar	  Tom’	  -‐	  Wilma	  Geldof

Er	  waren	  eens	  twee	  dieren.	  Een	  klein	  muisje	  op	  kleine	  pootjes	  en	  een	  giraffe	  op	  hoge	  poten	  en	  

met	  een	  nek	  als	  een	  hijskraan.	  Dat	  kleine	  muisje	  en	  die	  giraffe	  waren	  verliefd.	  Als	  het	  muisje	  de	  

giraffe	  een	  kus	  wilde	  geven,	  sprong	  hij	  met	  alle	  kracht	  die	  zijn	  verliefde	  hart	  hem	  gaf	  omhoog.	  Zo	  

hoog	  als	  hij	  kon,	  een	  gat	  in	  de	  lucht.	  Maar	  nooit	  haalde	  hij	  de	  lippen	  van	  de	  giraffe.	  Hij	  moest	  op	  

een	  tafel	  klimmen	  en	  dan	  een	  ladder	  opklauteren	  om	  zijn	  geliefde	  in	  de	  ogen	  te	  kunnen	  kijken	  en	  

op	  de	  mond	  te	  kunnen	  zoenen.	  Dat	  was	  veel	  werk.

	   Als	  de	  giraffe	  de	  muis	  een	  kus	  wilde	  geven,	  dan	  spreidde	  hij	  zijn	  poten	  zo	  ver	  als	  hij	  kon	  tot	  het	  

zeer	  begon	  te	  doen	  en	  door	  zijn	  lange	  hals	  te	  strekken	  kon	  hij	  nét	  het	  muizenmondje	  beroeren.	  

	   Na	  verloop	  van	  Djd	  sprong	  de	  muis	  niet	  meer	  zo	  hoog.	  Hij	  begon	  te	  klagen	  hoe	  moe	  hij	  werd	  van	  

al	  dat	  gespring	  en	  geklim.	  De	  giraffe	  mopperde	  zachtjes	  terug	  over	  de	  pijn	  in	  zijn	  benen	  en	  zijn	  bek	  

van	  al	  dat	  gebuk	  en	  gerek.

	   ‘Je	  bent	  veel	  te	  groot,	  jij!’	  riep	  de	  muis.	  ‘Je	  benen	  zijn	  te	  lang	  en	  je	  kop	  zit	  te	  hoog!’

	   ‘Ik	  te	  groot?’	  riep	  de	  giraffe.	  ‘Jij	  bent	  veel	  te	  klein.	  Je	  komt	  nauwelijks	  van	  de	  grond.’

	   Ze	  kregen	  ruzie	  en	  het	  kwam	  niet	  meer	  goed…


